
 

Jaargang 16 / Nummer 13 

Zondag 29 maart: ‘Jezus wist wie Hijzelf is….weet ik dat ook?’ 
 

  

Liturgie 

• Instrumentale muziek  
• Intro door orgel 
• Opwekking 407 
• Welkom 
• Stilte, Votum en groet 
• Gezang 304 
• Opwekking 125 
• Gebed van toewijding en 

voorbereiding 
• Genadeverkondiging 
• Jaartekst: 1 Petrus 3:8 
• Mededelingen 
• Collecten 
• Voor de kinderen thuis, 

maandtekst Psalm 119:105 
• ELB 262 
• Dienst van het Woord 
• Bijbellezing: Johannes 1:1-5, 

43:51 
• Verkondiging 
• Antwoordlied Opwekking 124 
• Dankgebed en voorbeden 
• Slotlied Gezang 312 
• Wegzending en zegen 
 
 

Mededelingen 

• De voorganger van vanmorgen is 
Ds. Louis Kruger. De ouderling 
van dienst is Jan van Keulen. 

• Muziek wordt verzorgd door 
Peter Maat op het orgel. 

• De dienst wordt live uitgezonden 
via koningskerk.org/live 

• Om het aantal mensen in de kerk 
te minimaliseren is er vanaf 
heden geen beamer meer. Je 
kunt de Orde van Dienst 
downloaden via de website. 
 

 

Gebed 

God, 
 
het is stil op straat 
een kwaad virus waart als een spook 
rond over uw wereld 
en wij weten niet hoe en 
wat en hoe lang. 
 
Richt onze ogen op U 
en op Uw Zoon Jezus Christus, 
die kwam om mensen te redden. 
 
Schenk ons uw goede Geest 
om te vertrouwen op een nieuwe 
morgen. 
 
Trouwe God, bevrijd ons van zorgen 
en kom gauw!  
 
Amen. 
 
 
 

 
 
 
 

Agenda 

Alle activiteiten onder voorbehoud 
 
Vrijdag 
11.00 Voedselbank 
 

Eerste collecte 

De eerste collecte is bestemd voor 
de diaconie (IBAN: NL73 ABNA 0501 
2664 37 t.n.v. Diaconie 
Gereformeerde Kerk Rotterdam o.v.v. 
voor diaconie).  
De diaconie is het dienende orgaan 
van de kerk.  
De diaconie verleent steun aan hen 
die hulp behoeven in en rondom onze 
gemeente.  
Dit doet de diaconie op verschillende 
manieren.  
 
 
 

U bent in ieder opzicht rijk 
geworden om in alles vrijgevig 

te kunnen zijn, en uw 
vrijgevigheid leidt door onze 
bemiddeling tot dankzegging 

aan God. 
2 Korintiërs 9: 11 NBV 

 
 
 
 
 

Tweede collecte 

De tweede collecte is bestemd voor 
de Koningskerk (IBAN: NL96 INGB 
0000 4894 03 t.n.v. Gereformeerde 
Kerk Rotterdam).  
Met de opbrengst van deze collecte 
is het onder andere mogelijk de 
dienst bij u te brengen via een 
televisie-uitzending via het internet.  
 
De volgende zondag zijn de collecten 
bij de online televisie-uitzending van 
dienst bestemd voor de Zending 
(Rogier op missie) en de Koningskerk. 
 



 

 

Getuigenis van Julian Urban 38 jaar, Doctor in Lombardije: 

‘Nooit in mijn donkerste nachtmerries heb ik gedacht dat ik kon zien en ervaren wat er hier in ons ziekenhuis al drie weken 
aan de hand is. De nachtmerrie stroomt, de rivier wordt groter en groter. In het begin kwamen er slechts enkele zieken 
aan, toen tientallen en dan honderden en nu zijn we geen doctoren meer, maar we zijn sorteerders aan de lopende band 
geworden en we beslissen wie er mag leven en wie naar huis moet worden gestuurd om te sterven, zelfs als al deze 
mensen Italiaanse belastingen hebben betaald, hun leven lang. 
 
Tot twee weken geleden waren mijn collega's en ik atheïst; het was normaal omdat we artsen zijn en we leerden dat 
wetenschap de aanwezigheid van God uitsluit. Ik lachte altijd als mijn ouders naar de kerk gingen. 
 
Negen dagen geleden kwam er een voorganger van 75 jaar bij ons op de IC; hij was een aardige man, had ernstige 
ademhalingsproblemen, maar had een Bijbel bij zich en hij maakte indruk op ons omdat hij die aan de stervenden voorlas 
en hen troostte en hun hand vast hield. We waren allemaal vermoeide, ontmoedigde dokters, psychisch en fysiek volledig 
op, toen we tijd hadden om naar hem te luisteren. 
 
We moeten nu toegeven: als mens hebben we onze grenzen bereikt, we kunnen niet meer doen dan wat we nu doen en 
toch sterven er elke dag meer mensen. En we zijn uitgeput, we hebben inmiddels twee collega's die zijn overleden en 
anderen zijn besmet. We realiseerden ons dat waar wat de mens kan doen de limiet bereikt is, we God nodig hebben! Nu 
vragen we Hem om hulp als we een paar vrije minuten hebben, praten met elkaar en we kunnen niet geloven dat we als 
overtuigde atheïsten nu elke dag op zoek zijn naar onze vrede en de Heer vragen ons te helpen weerstand te bieden 
zodat we voor de zieken kunnen zorgen. 
 
Gisteren stierf de 75-jarige voorganger. Ondanks het feit dat er hier in de drie weken meer dan 120 doden vielen en we 
allemaal uitgeput waren, ondanks zijn eigen omstandigheden en onze moeilijkheden, is hij erin geslaagd om ons een 
VREDE te brengen die we niet meer verwacht hadden ooit te vinden. 
 
De voorganger is naar onze Heer gegaan en binnenkort zullen we hem ook volgen als deze situatie zo doorgaat. Ik ben zes 
dagen niet thuis geweest, ik weet niet wanneer ik de laatste keer heb gegeten en ik besef mijn waardeloosheid op deze 
aarde en ik wil mijn laatste adem benutten om anderen te helpen. 
 
Ik ben GELUKKIG dat ik tot God ben teruggekeerd terwijl ik omringd ben door het lijden en de dood van mijn medemensen.                                                                                                  
 

Getuigenis verzameld door: Gianni Giardinelli 
 

Pastoraal team 

In deze bijzondere tijd is er extra aandacht voor pastorale zorg. Op de achtergrond legt het Pastoraal Team contact met 
diverse gemeenteleden om te zien of het goed gaat.  
 
Bent u nog niet gebeld, maar heeft u wel behoefte aan een gesprek? Laat het ons weten via pastoraat@koningskerk.org 
of bel eventueel naar 06-26 21 74 70 (Maria Azrioual).  
 

Diverse manieren om je bijdrage te doen 

Je bijdrage is belangrijk om elkaar en anderen financieel te ondersteunen. Je kunt je bijdrage overmaken op  
Geref. Kerk Rdam-Feijenoord (NL96 INGB 0000 4894 03), Diaconie Geref. Kerk Rdam-Feijenoord (NL73 ABNA 0501 
2664 37) en Zending Geref. Kerk Rdam-Feijenoord (NL73 ABNA 0501 2664 37). 
 
Je kunt vanaf nu ook een formulier op de website gebruiken en betalen via iDeal. Het formulier staat op 
koningskerk.org/collecte en op de pagina’s met livestream, koningskerk.org/live. 


